5 [10 18 0TIy,

naam: groep: 4

Leestekst groot
Leerlingenboek blz. 132

Een plezant avontuurke

Beste meneer van het hotel,

Gisteren zijn we hier aangekomen.

We moesten nog wennen aan de taal.
Het Vlaams is wel een beetje anders!
Deze morgen werden we vroeg wakker.
We zochten de ontbijtzaal.

Maar we waren verdwaald.

Het is ook zo’n grote villa! (1)

Muisstil slopen we door de gangen.

Zo kwamen we op zolder terecht.

We gingen de zolderkamer binnen.

Het stikte er van de spinnenwebben. (2)
En weet u wat daar hing? Een vieermuis!
Hij klampte zich vast met zijn klauwtjes aan de balk. (3)
Opeens begon hij rond te viiegen!

We schrokken ons een hoedje!

We vertelden het aan de receptionist. (4)
Hij zei: ‘Allee, is hij al op?

Ons Pierre, de huisvleermuis?

Ontwaakt uit zijn winterslaap? (5)

Wat een plezant avontuurke!’

(We weten niet wat dat betekent.)

We komen dolgraag terug. (6)

Vooral om Pierre weer op te zoeken!

Tanja en Devi
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